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Vier wat je vieren kunt

Welk woord? Stuur in! 
Na het wegstrepen van de woorden 
blijft er een woord van 8 letters over. 
Stuur die oplossing snel in naar  
kidz@kerkinzoetermeer.nl, want  
alle goede inzendingen worden beloond!

??

LEZERSVRAAG

 En jij? 
 Wat is voor jou 

het belangrijkste 
feest?

Reacties welkom!  
redactie@kerkinzoetermeer.nl 

VAN PASEN NAAR PINKSTEREN

Leven in 
Hallelujatijd
PAASTIJD • In de kerk vieren we 
niet maar twee dagen Pasen, 
maar vijftig dagen lang. Als je 
het Griekse woord pentekoste 
vaak genoeg zegt klinkt het 
vanzelf als Pinksteren: ‘de  
vijftigste’. Anders gezegd,  
Pasen duurt zeven weken, met 
na veertig dagen het feest van 
Hemelvaart en op de vijftigste 
dag het oogstfeest Pinksteren. 
Vanaf Pasen leven we van feest 
naar feest in een tijd waarin het 
Halleluja uitbundig gezongen 
mag worden. 

Wie kent niet het ‘Halleluja’  
uit het muziekstuk Messiah van  
Georg Friedrich Händel? Het is 
een prachtige lofprijzing van God, 
waarin de koorzangers, aange-
moedigd door trompetgeschal, 
een hemelse hoogte bereiken. 
Händel was echter niet de eerste 
om dit op muziek te zetten. Het 
‘alleluiagezang’ is een heel oude 
vorm, die in de christelijke liturgie 
van de kerken een ereplaats kreeg. 
De vijftigdagentijd tussen Pasen 
en Pinksteren is de uitgelezen tijd 
om het Halleluja te zingen. Het 
is een tijd van lofprijzing om de 
verrijzenis, en van wachten op de 
uitstorting van de Heilige Geest. 
Het is een tijd van vooruitlopen op 
het eeuwig leven, terwijl de veer-
tigdagentijd die daaraan vooraf-
gaat ons eerder op de realiteit van 
onze menselijke zwakheid wijst.

Paasgezang bij uitstek
‘Halleluja’ betekent zoveel als ‘loof 
de Heer’ en het woord staat in  
stevige Bijbelse grond geplant. 
Het komt vaak voor in de psalmen, 
vooral vanaf psalm 103. Denk aan 
de psalmen 113 tot 118 die aan-
geduid worden als het ‘Hallel’ – de 
lofpsalmen. Dat het Halleluja een 
jubelgezang is om de volkomen 

heerschappij van God, blijkt ook 
uit het boek Openbaring.

Hierna hoorde ik in de hemel een 
geweldige stem als van een grote 
menigte zeggen: Halleluja! De 
redding, de eer en de macht zijn 
van onze God. (Openbaring 19:1)

Dat we hier al Halleluja zingen, is 
volgens de Bijbel een soort vooruit-
blik op het hemelse Jeruzalem, een 
vurige verwachting dat God ‘alles 
in allen zal zijn’ (1 Korinthe 15:28). 
Wie Halleluja zingt is nooit alleen. 
Hij zingt mee met de grote hemelse 
menigte en het is ook het nieuwe 
gezang van de herboren mensheid. 
Het geeft een voorsmaak van het 
eeuwige leven, van de opgestane 
mens die niets dan lofzang voor 
God is. In die zin is het Halleluja  
het paasgezang bij uitstek.

Vaak klinkt een Halleluja herhaald 
en langgerekt en heeft de neiging 
om op de eind-a steeds door 
te gaan. Het is een reeks tonen 
als een jubilatio, een jubelzang, 
waarin de blijdschap van de Geest 
doorbreekt en zo een brug slaat 
tussen dit hier en nu en de eeu-
wigheid: leven in Hallelujatijd. 

Het lied van de Geest
In een toespraak over ‘de theologie  
van het lied’ raakt theoloog en 
dichter Willem Barnard in 1977 aan 
het Hallelujalied van Pasen en het 
wenkend toekomstperspectief, met 
wat hij onder woorden brengt over 
liturgie en liederen in de Bijbel.  
‘Wat is liturgie? ... het is in elk 
geval aan Pasen denken! Aan  
Pasen denken, in de stille week 
en in de paastijd, met Pinksteren 
en in de zomer, de lange herfst 

door en in de Advent, zondag  
aan zondag, sabbatsbewust.  
Het is veelzeggend dat de liederen 
die in de Bijbel verspreid staan 
eigenlijk allemaal paasliederen 
zijn. Liederen zingen is bij Pasen 
betrokken worden. In de gang van 
het bijbelverhaal wordt dat besef 
bevestigd.’
En even verderop over de Geest 
die het Hallelujalied inblaast:  
‘Als wij dan de Schriften helemaal 
doorgaan, tot aan de beloften 
van de laatste bladen, vinden wij 
het lied van de bruiloft. Dat is niet 
de stem van een vrouw, van een 
man, een moeder, een herder, 
een hoeder, of een gemeente. 
Het is de stem die in de oren tuit 
van God weet waar, een wind 
van overzee, een donder die een 
koerende duif is, een lied van alle 
heiligen:

Toen hoorde ik een geluid 
als van een grote menigte
en als het gedruis
van vele wateren
en als het dreunen
van zware donder,
ze riepen: Halleluja!
De Eeuwig Trouwe, onze God,
de Albeheerser, heeft het koning-
schap aanvaard. Laat ons blij zijn 
en juichen, Hem eer bieden, de tijd 
is gekomen voor de bruiloft van het 
Lam, zijn bruid heeft zich al klaar-
gemaakt ... (Openbaring 19:6-7)

Volgend jaar
Over dat vreugdevolle leven vanuit 
Pasen en toekomstmuziek vroeg 
de Zoetermeerse musicus Arie 
Vooijs zich een paar jaar geleden 
in deze krant hardop af waarom 
het in de concertagenda’s na  
Pasen ineens zo leeg en stil wordt 
en de kerkmuziek verstomd lijkt. 
‘Waarom ligt het zwaartepunt 
niet juist ná Pasen in plaats van  
in de veertig dagen ervoor?  
Laten we met alle kerkmusici  
van Zoetermeer, alle (kerk)koren,  
cantorijen, harmonie en fanfare­
orkesten in de vijftig dagen na  
Pasen feestelijke concerten geven.’ 
Toen lukte het niet om het roer om 
te gooien, vanwege de coronatijd. 
Laten we het idee nu weer oppak-
ken: volgend jaar in de Paastijd  
zeven weken lang op weg naar 
het feest van de Heilige Geest 
vieren wat er te vieren valt, met 
volop Paasmuziek en teksten over 
nieuw leven, bevrijding en hoop!

•	 Marieke van der Giessen-van Velzen

KiZ-REDACTEUR

Bronnen: 
Willem Barnard, ‘In wind en vuur’,  
2023 (p.181 Paastijd) 
kerknet.be, ‘Wat is het alleluia  
en waar komt het vandaan?’, 2023
Arie Vooijs, ‘Volgend jaar het roer om!’,  
in: Kerk in Zoetermeer 2019-04 (p.7)
dick.wursten.be, ‘Een theologie  
van het lied’, 1977/2023

Bronzen doopvont met drie naar de hemel reikende figuren, Laurenskerk Rotterdam, gemaakt door Hans Petri (1919-1996) Foto: Leonie Vreeswijk-Feith
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Uw huis, 
een plek van  

rust en harmonie 
Professioneel interieuradvies met 
oog voor sfeer en functionaliteit. 

Eline Monker
06-3644 0884  |  eline@mnkr.nl

WWW.MNKR.NL

A.M. van der Giessen-van Velzen | Starrebos 57, 2716 JV Zoetermeer 
(079) 3 522 519 | Redactie.AMG@online.nl

Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

• Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen  
• Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiswinkel
• Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefopslag 

Goudstraat 51 
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

Professionele verhuizers 
 van huis uit.

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

Verhuisbedrijf Henneken
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ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

• Schoonheids behandelingen
• Duo behandelingen
• (Diabetisch) pedicure
• Carboxy Therapie 
• Microneedling
• Diverse huidverbeterende behandelingen

Balthasarschans 9 
2728 EP Zoetermeer 

079 341 43 05 
info@salonazora.nl 
www.salonazora.nl

Aangesloten bij

 

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n l

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl
info@photosbyleonie.nl

06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl
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• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
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KIJK

VREUGDEVOLLE FEESTDAG

Hemelvaart als dankdag vieren
VROEGE OORSPRONG • Hoe belangrijk is Hemelvaart? Deze vraag is actueel, omdat we  
dit heilsfeit slechts één dag in het hele jaar gedenken. Bovendien is niet iedere kerkelijke  
gemeenschap in staat om hiervoor een speciale kerkdienst te beleggen. Het vanzelfsprekende 
karakter van deze dag als een dag waarop je Christus’ hemelvaart herdenkt staat onder druk. 
Door een extra vrije dag op te nemen kun je er vanaf donderdag tot zondag- of maandagavond 
ook zogezegd even ‘helemaal tussen uit’. Maar wat doe je dan op Hemelvaartsdag?

De hemelvaart in  
de Vroege Kerk
Om het belang van Christus’  
hemelvaart goed in te kunnen 
schatten is wellicht nog een andere 
vraag nodig, die ook aansluit bij 
de oorsprong van deze feestdag: 
Hoe dacht de Vroege Kerk over de 
hemelvaart? Een vraag die hiermee 
samenhangt is: Hoe beleefden de 
christenen van het eerste uur deze 
dag? Door hier zicht op te krijgen 
hebben we in ieder geval een  
referentiepunt.
De hemelvaart van Christus wordt 
ons in het Nieuwe Testament als 
heilsfeit verhaald in het evangelie  
van Lukas en in het eerste  
hoofdstuk van Handelingen.  
In het Nieuwe Testament heeft dit 
heilsfeit een prominente plek en 
aan de authenticiteit van de hand-
schriften hoeft niet getwijfeld te 
worden. Dit betekent dat men van 
meet af aan heeft geloofd in de 
hemelvaart van Christus.

Niet afgebeeld, wel beleden
Hoewel er van veel heilsfeiten 
fresco’s bestaan, met name in 
de catacomben in Rome, hebben 
we heel weinig vroegchristelijke 
afbeeldingen met de hemelvaart 
van Christus daarop afgebeeld. 
Toch is er een heel andere bron 
die wel overduidelijk het belang 
van de hemelvaart laat zien.  
Dat is de Apostolische  
Geloofsbelijdenis. 

In deze belijdenis, de vroegchris-
telijke belijdenis die door dope-
lingen werd uitgesproken vlak 
voordat ze gedoopt werden, had 
de hemelvaart vanaf het begin 
een vaste plaats. In de Vroege 
Kerk beleed men zowel de mens-
wording als de hemelvaart van 
Christus: 

‘Neergedaald in het dodenrijk, 
op de derde dag weer opgestaan, 
opgevaren naar de hemel waar 
Hij zit aan de rechterhand van 
de Vader.’

Voor kerkvader Augustinus was 
de hemelvaart van Christus even-
eens zeer betekenisvol. We lezen 
dit in zijn preken over Christus’ 
heengaan van deze aarde. Deze 
preken laten heel verschillende 
aspecten van de hemelvaart zien. 
Vooral plaatsen ze de hemelvaart 
echter binnen het grote plan van 
God om de mensheid te redden.

Hemelvaartsdag in onze tijd
Misschien is het vandaag goed 
om vooral het mysterie, het  
wonder van Christus’ hemelvaart 
voor ogen te houden en te  
benoemen. Is het wonder van 
Christus’ menswording al  
volstrekt onbevattelijk, de  
hemelvaart van Christus is als 
wonder niet kleiner te noemen. 
Maar dit wonder staat in het  
grote kader dat God voor ogen 
heeft gehad: Hij wilde de mens-
heid redden door Zijn Zoon naar 
de aarde te zenden. 
Toen Zijn Zoon de wil van de  
Vader aan het kruis had volbracht 
is Hij gestorven en begraven. Op 
de derde dag stond Hij op, heeft 
Hij Zijn discipelen nog veertig  
dagen lang onderricht, bemoe-
digd en vertroost. Daarna volgde 
Zijn verhoging: Christus keert 
terug naar Zijn Vader in de hemel. 
De Vader haalde Zijn Zoon toen 
voor altijd en eeuwig thuis.

Augustinus over hemelvaart
Hoe Augustinus (354-430 na 
Christus) dacht over de hemel-
vaart lezen we onder meer in  
het volgende citaat uit een preek 
van hem: 

‘Wij vinden onze Vader in de 
hemel. Wij behoren tot een grote 
familie. De Zoon is voor ons uit 
de hemel gekomen om onze 
broeder te worden. Hij verliet 
de Vader niet toen Hij naar ons 
toe kwam. En Hij verliet ons 
evenmin toen Hij naar de Vader 
terugkeerde. Laten wij geloven 
dat Christus in de hemel is, laten 
wij geloven dat Hij met ons is. 
Hoe kan Hij dan in de hemel zijn 
als Hij met ons is? Als God kan 
Hij dat. Mijn woord [dat ik nu 
spreek], dat is zowel met mij als 
met u. Mijn woord is met mij in 
mijn hart en met u in uw oren. 
Als mijn woord dat al kan, zou 
het Woord van God [= Christus] 
dat dan niet kunnen?’ 

Zo sprak de belangrijkste  
kerkvader aller tijden over de  
verhoging van Christus en over 
Zijn aanwezigheid in de hemel  
en in ons hart.

• Marten van Willigen

Deze bijdrage is op uitnodiging van 
de redactie geschreven door prof.
dr. M.A. van Willigen. Hij heeft zich 
recent in de hemelvaart verdiept 
en presenteert op 28 mei a.s. een 
nieuw boek dat speciaal hierover 
gaat: Opgevaren ten hemel. Christus’ 
hemelvaart in de Vroege Kerk. 
	 28 mei, 15.00 uur, Theologische 

Universiteit Apeldoorn, geïnteres-
seerden van harte welkom (aanmel-
den niet nodig) W tua.nl/nl/agenda/
boekpresentaties-vroege-kerk

AANRADERS
Feestelijke dienst  
‘Ja, ik geloof’
Landelijke viering 
van verbondenheid 
rondom 1700 jaar Geloofsbelijdenis 
van Nicea, belegd door de Raad van 
Kerken in Nederland. Welkom in de 
Sint-Janskerk van Gouda op zaterdag 
14 juni om 14.00 uur. Met muziekcorps 
Leger des Heils en Goudse koorschool 
Ars Musica en de belijdenis opnieuw 
op muziek gezet. W raadvankerken.nl 
 
Herdenkingsdienst  
‘Verbinding en hoop’

Op zaterdag  
28 juni om 
16.00 uur  
vindt in de 

Evangelisch-Lutherse Kerk te Zwolle 
de jaarlijkse herdenkingsdienst  
slavernijverleden plaats met als thema 
‘Verbinding en hoop’. Deze dienst 
wordt georganiseerd door de Raad 
van Kerken in samenwerking met  
de stichting Heilzame Verwerking  
Slavernijverleden en Zwolse kerken.  
W raadvankerken.nl/nieuws

In vuur en vlam
Van Nelleke Tak en  
Gerdine Bonhof  
verscheen na het  
boekje ‘Een Lam voor 
Mij’ over Pesach nu  
‘In vuur en vlam – 50 dagen tellen  
tot Sjavoeot’. Een reis door de Bijbel 
via verhalen en prachtige schilderijen, 
van Pasen (Pesach) tot Pinksteren  
(Sjavoeot). Met doe-dingen zoals 
proefjes, knutselen, zingen en muziek 
maken. Een aanrader voor gezinnen!  
Te bestellen via nelleketak@gmail.com 
en te koop in de Ichthusboekhandel 

Leven met verlies
Voor jongvolwassenen 
18-30 jaar organiseert 
Pastoraal Diaconaal 
Centrum de Herberg in 
Oosterbeek op zaterdag 14 juni  
een themadag ‘Leven met verlies’.  
Je krijgt waardevolle tips, inzichten 
uit de Bijbel, verdieping rond de  
thema’s verdriet en rouw en er is 
ruimte voor ontmoeting en creatieve 
verwerking. W pdcdeherberg.nl

Vieren wat je vieren kunt...

Gerdine Bonhof en Nelleke Tak

In vuur en vlam
50 dagen tellen tot Sjavoeot

1

Alle dagen feest

‘Elke dag kan een gelukje hebben’, zei mijn twaalfjarige kleindochter 
toen ze zag dat ik bezig was met deze Hemelvaart- en Pinksterkrant. 
‘Dat ik kom logeren is een klein feestje. Koningsdag is een feest, 

Bevrijdingsdag is ook belangrijk om te vieren. Net als dat je geniet van de 
natuur of andere mooie dingen om je heen.’ 

Vieren doe je bij een belangrijke gedenkdag of gebeurtenis, je markeert  
momenten die je onthouden wilt. Vaak met vaste onderdelen en rituelen, 
zoals een verjaardag of een doopdienst, of zoals je de kerkdienst op zondag 
ook als een viering beschouwt. En je doet het vooral samen, omdat je de 
vreugde wilt delen. 

Vieren hoeft niet altijd juichend hoihoi en hiephiephoera te zijn.  
Wel heeft vieren richting nodig, de blik gaat blij omhoog. Zoals Paulus  
aan de Tessalonicenzen in het Nieuwe Testament schrijft: ‘Wees altijd  
verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden.’ 
Een opdracht die niet altijd voor de hand ligt. We hadden het er in de  
redactie over: kun je eigenlijk wel vieren, als je om je heen kijkt of naar  
je eigen leven? Ik moest denken aan mijn vader in de weken dat zijn dood  
naderde. Dat hij elke morgen weer wakker werd ontlokte hem  
de woorden: ‘Ik weet toch niet wat doodgaan is, ik weet  
alleen wat leven is.’ 

Dankbaar zijn dat je leeft en mogen vieren wat er te vieren 
valt. Zo bezien kan het alle dagen feest zijn. 
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UITGELICHT

KERKDIENSTEN IN MEI EN JUNI
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER zondag 11 mei� zondag 18 mei� zondag 25 mei�  donderdag 29 mei�

Hemelvaartsdag
zondag 1 juni� zondag 8 juni 

Pinksteren
zondag 15 juni
Trinitatis - Drie-eenheid

zondag 22 juni zondag 29 juni

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk
Dorpsstraat 59, 2712 AD  
T (079) 316 39 09 
W oudekerkgemeente.nl

	10.00 uur 
dr. A. Gooijer	
Berkel en Rodenrijs

	10.00 uur	
mw.ds. A.A.  
Bosma
Den Haag

	10.00 uur	  
ds. L. den Breejen  
Delft	
	18.30 uur  
ds. P. Baas	  
Cantatedienst 
'Himmelfahrts-Oratorium'

	10.00 uur	
ds. H.J. Franzen	
Pijnacker

	10.00 uur	
mw.ds. B.E. 
Lamain
Delft

	09.45 uur	
ds. F.J. van Harten	
Scheveningen

	10.00 uur	
ds. H.J. Franzen Pijnacker

Heilig Avondmaal
ds. G.J. van Beek	
Hendrik-Ido-Ambacht	

Heilig Avondmaal en 
Dankzegging

	10.00 uur
ds. M. Treuren	
Pijnacker

	10.00 uur	
ds. H.M. Habekotté	
Vlaardingen

Slotdienst  
'Als nieuw!'

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog  
Nathaliegang 263, 2719 CR   
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

	10.00 uur 
ds. E. van der 
Wolf-Kox

	10.00 uur	
ds. J.T. van der 
Wolf

	10.00 uur
ds. E. van der Wolf-Kox

	10.00 uur	
ds. J.T. van der Wolf

	10.00 uur
mw.drs. B. 
Jaarsma- 
Mollers 
Leiden

	10.00 uur	
ds. E. van der  
Wolf-Kox en  
ds. J.T. van der Wolf	
m.m.v. Cantorij

	10.00 uur	
ds. E. van der Wolf-Kox	
Maaltijd van de Heer 

	10.00 uur	
mw.gv. P. Vossegat
Zoetermeer

	10.00 uur	
ds. J. van Walsum	
Poortugaal 
m.m.v.  
Marije Verheijke

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk  
Oosterheemplein 320, 2721 ND  
T (079) 593 78 08 • W oosterkerkzm.nl

	10.00 uur	
ds. P. Baas	
	17.00 uur	
ds. M. van Duijn	
Zeist

	10.00 uur	
ds. A. Baas	
Nunspeet
	17.00 uur	
ds. P. Baas	

	10.00 uur	
ds. P. Baas	
	17.00 uur	
ds. C.N. van Dis	
Nieuwegein

	10.00 uur	
ds. P. Baas

	10.00 uur	
ds. M.C. van Pelt
Ridderkerk
	17.00 
uur	ds. D. van 
Vreeswijk
Rotterdam

	10.00 uur	
ds. P. Baas	
	17.00 uur
kw. F. van Dam
Den Haag

Hart4U-dienst

	10.00 uur	
??
	17.00 uur	
ds. A.B. van Campen
Houten

	10.00 uur	
ds. P. Baas		
Heilig Avondmaal
	17.00 uur	
ds. P. Baas		
Heilig Avondmaal en 
Dankzegging

	10.00 uur	
ds. N. de Jong	
Rotterdam
	17.00 uur	
ds. P. Baas	

PERRON OOSTERHEEM
Oosterkerk (bovenzaal) 
W	perronoosterheem.nl

	10.00 uur  
Arie de Wit

	10.00 uur	
Martijn de Jong

	10.00 uur	
Jan Verkerk

	10.00 uur	
Ton Spek

	10.00 uur  
Belijdenisdienst  
Perron en Oosterkerk

	10.00 uur	
ds. Pieter Baas	
Maaltijd van Jezus

	10.00 uur
Pieter Jan Rodenburg 

	10.00 uur	
Henk Boerman

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk  
Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl

	10.00 uur  
kw. A. Lodder

	12.00 uur
ds. E. Dibbets- 
van der Roest

	10.00 uur	
ds. H. Stevens Waddinxveen

m.m.v. Gebarenkoor
	15.30 uur kw. A. Lodder 
Kliederkerk

	09.30 uur	
ds. E. Dibbets- 
van der Roest 
en mw. L. Janssen	
Chagallviering

	10.00 uur	
ds. E. Dibbets- 
van der Roest

	10.00 uur	
kw. A. Lodder

	10.00 uur	
mw.ds. A. de Hoog	
Zeist

	10.00 uur ds. E.  
Dibbets-van der Roest
	16.00 uur 
Vrouwenviering
in Buurttuin Zoete Aarde

	10.00 uur	
kw. A. Lodder	
Overstapdienst

VRIJZINNIGE GEMEENTE 	10.30 uur	
ds. K.H. van  
Klaveren

	10.30 uur	
mw.ds. M. van Zoest

	10.30 uur	
ds. K.H. van  
Klaveren

	10.30 uur
ds. H. Le GrandAdventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB

T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM 	10.00 uur	
De Oase, Kerkenbos 8	

Pelgrimviering

	19.30 uur	
Moeder Teresasingel 100	

Taizéviering

	10.00 uur	
locatie volgt

Pelgrimviering

	19.30 uur	
Moeder Teresasingel 100	

Taizéviering
De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP
T 06-2497 5092 • W depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE 	10.00 uur	
ds. J.M. Molenaar
	18.30 uur	
ds. J.J. van den 
End  
Oudewater

	10.00 uur	
ds. J.M. Molenaar
	18.30 uur	
ds. J.W.J. Guis	
Poeldijk

	10.00 uur	
ds. J.M. Molenaar
	18.30 uur	
ds. J.M. Molenaar

	09.30 uur
ds. J.M. Molenaar

	10.00 uur	
ds. J. van Vliet	
Bleiswijk
	18.30 uur	
ds. T. Overbeeke	
Reeuwijk

	10.00 uur
ds. J.M. Molenaar
	18.30 uur	
ds. A.J. van de Herik	
Dordrecht

	10.00 uur 
ds. G.J. Hiensch	
Schoonhoven
	18.30 uur	
ds. L.M. Jongejan	
Nieuwland

	10.00 uur 
ds. J.M. Molenaar
Voorbereiding  
Heilig Avondmaal
	18.30 uur	
prop. H. van Dam Leusden	

	10.00 uur 
ds. J.M. Molenaar
Heilig Avondmaal
	18.30 uur	
ds. J.M. Molenaar	
Dankzegging

Morgensterkerk
Nassaulaan 1, 2712 AT • T (079) 316 23 46
W morgenstergemeente.nl
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Protestantse Gemeente Zoetermeer.  
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Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:  
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Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in  
Zoetermeer ontvangen? Dat kan! Geef het door 
via info@kerkinzoetermeer.nl of bel de  
eindredactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor 
losse of extra nummers van een bepaalde editie.  

Kerkelijk Bureau 
U kunt dinsdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur 
terecht op het Kerkelijk Bureau. Frans Halsstraat 3 
2712 JS  T (079) 316 82 56 / 06-1236 5054 
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl  
W www.pgzoetermeer.nl 

Kopij zomerkrant juli-augustus 
Kopij en berichten voor de zomermaanden juli 

én augustus graag insturen woensdag 11 juni. 

De zomerkrant verschijnt op woensdag 2 juli.  

KERK & DIENST

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Ambulant predikant ds. Ard van den Berg 
Pastoraat Marja van den Boomgaard • T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
	
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox • Parelgrijs 56-58, 2718 NV
T 06-3863 6293 (Jan) • E jtvanderwolf@gmail.com 
Werkdagen maandag t/m vrijdag
T 06-3863 6292 (Els) • E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg •T 06-2233 6695 • E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG 
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 • E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383 • E cdvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem • Oosterheemplein 320, 2721 ND
Contactpersoon André Bos • T 06-1398 4223 
E andre.bos@festo.com • W perronoosterheem.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ 
T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 
E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba (waarnemend) Hanneke Lam • T 06-5259 2531 • E scriba@pwzn.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Kerkenbos 8 (gebouw De Oase), 2715 RP 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092 • E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 
W www.depelgrimzoetermeer.nl	  
	

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB 
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl 
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939 • E scriba@morgenstergemeente.nl 	

CONTACT

WEEKSLUITINGEN
WelThuis De Morgenster  15.30 uur 
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

vr 9 mei dhr. E. Leune

vr 16 mei dhr. B. Boiten

vr 23 mei dhr. E. Leune

vr 30 mei mw. M. van den Boomgaard

vr 6 juni Nicolaasparochie

vr 13 juni dhr. E. Leune

vr 20 juni Nicolaasparochie

vr 27 juni mw. M. van den Boomgaard

ALGEMENE KERKENRAAD PGZ

Preses Jaap van den Berg
T 06-3008 2896 • E bergvandenjb@hetnet.nl
Scriba Peter Riedijk • T 06-4628 0862  
E scriba.ak.pgz@gmail.com

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Voorzitter Rik Buddenberg • T 06-1280 3557 
E r.buddenberg@pgzoetermeer.nl
Secretaris E m.vanelzelingen@pgzoetermeer.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter René Bos 
T 06-5321 2273 • E renebos@ziggo.nl  
Scriba Joost Boogaard 
T (079) 342 17 24 • E jboogaard@ziggo.nl

OVERIGE DIENSTEN & VIERINGEN
Dienst voor doven  10.00 uur 
Chagallruimte Ichthuskerk

zondag 11 mei  mw. C. Veldhuizen	

zondag 25 mei  gezamenlijke dienst  
(zie boven bij Ichthuskerk) De Camee • maandelijks • Camee 22, 2716 RL 

na afloop koffie, thee en ontmoeting

donderdag 22 mei  16.00 uur

donderdag 26 juni  16.00 uurWelThuis Vivaldi • maandelijks  10.30 uur
Brechtzijde 45, 2725 NR

zaterdag 18 mei  gv.mw. W. van Hengel

zaterdag 7 juni gv.mw. W. van Hengel

WelThuis Buytenhaghe  15.00 uur

dinsdag 20 mei dhr. E. Leune

dinsdag 10 juni ds. E. Dibbets-van der Roest

CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

OUDE KERK
Kees Hakkenberg  
E vertrouwenspersoon 
@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke von Meijenfeldt 
T 06-2956 6786
Bram van Strijen • T 06-8324 0255
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg  
T 06-1327 4546
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel •  T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over  

de mogelijkheden! E advertenties@kerkinzoetermeer.nl  

W kerkinzoetermeer.nl

Morgensterkerk

Tweede Pinksterdag maandag 9 juni  10.00 uur
ds. J.M. Molenaar Zangdienst

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag voor tien nummers per  

jaar van Kerk in Zoetermeer is € 25.  

Uw gift voor dit jaar kunt u voor 1 juni  

overmaken naar NL15 RABO 0373 7337 04  

t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer 

Kerkblad. Hartelijk dank!

Pinksteren op 
het kerkplein
Vanuit het idee ‘kerk 
naar buiten’ wordt 
er met de feest-

dagen steeds een laagdrempelige 
actie op het Oude Kerk-plein opgezet, 
zichtbaar en toegankelijk voor ieder-
een. Rondom Pasen was er een rebus 
met als uitkomst de kernachtige 
Paasboodschap ‘Jezus is niet dood, 
Hij leeft’. Rondom Pinksteren staat de 
actie in het licht van ‘meertaligheid’. 
Kom in de week van Pinksteren dus 
beslist even kijken op het erf!

Pinkster-Gospelfestival
Op Tweede Pinksterdag 
maandag 9 juni vindt van 
13.00 tot 16.30 uur weer 
het jaarlijkse Zoetermeer 
Gospel Festival plaats op 
het Marktplein in Zoeter
meer. Het is het vijfde jaar dat dit 
feestelijke openluchtevenement 
met live muziek, lekkere hapjes en 
spelletjes wordt georganiseerd. 
Dit keer is Hemelvaartsdag niet 
mogelijk, daarom is het festival 
verplaatst naar Tweede Pinkster-
dag. De toegang is vrij, iedereen is 
welkom!W begz.org

Vrouwenviering  
‘Wat bezielt je?’ 
‘God vraagt niet of je 

geschikt bent, God vraagt of je 
beschikbaar bent’ (Jan Kortie). 
Waar ben je mee bezig en wie of 
wat inspireert jou, zodat je doet wat 
je doet? Tijdens de viering krijgen 
bezoekers de ruimte om hier iets 
over te delen. Mail dit tevoren naar: 
liselet@live.com (alles is goed!). 
Van harte welkom!
	 15 juni, 16.00 uur, Buurttuin  

Zoete Aarde, Joke den Hertog  
T 06-5755 9345
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UITGELICHT

GELOOF IN PRAKTIJK

GETEKEND  ONDER WOORDEN

Het lied van 
vandaag en morgen

W at altijd is geweest, 
het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.

Dat vuur van het begin, 
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, 
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd, 
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij,
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, 
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, 
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

Als alles is volbracht 
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, 
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht 
aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, 
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Huub Oosterhuis
In: ‘Randstadbundel’ (1979 5, nr. 424) en  
‘Petrus en Paulusbundel’ (1987, nr. 212)

Zondag: een Ritme van Rust en Ritueel
BRON VAN KRACHT • In onze haastige, prestatiegerichte samenleving voelt de zondag  
steeds meer als een gewone dag. De winkels zijn open, de agenda’s volgepland,  
of de stilte van de ochtend wordt gevuld met sociale media en uitgebreid ontbijt.  
Toch herbergt de zondag een diepe betekenis, vooral binnen onze christelijke traditie:  
het is de dag van rust, bezinning en verbinding – met God, met elkaar en met jezelf.

Van oudsher is de zondag in het 
christendom de dag waarop de 
opstanding van Jezus wordt ge-
vierd. Het is een feestdag, geen 
afsluiter van de week, maar het 
begin ervan. Die eerste dag, 
waarop het graf leeg bleek te 
zijn, gaf de wereld een nieuw 
perspectief. 
Sindsdien komen we als gelovigen 
samen om onze dankbaarheid 
te tonen en het feest van de 
opstanding te vieren. Niet als 
plicht, maar als bron van kracht. 
Als vrijgekochte bevrijd van 
gebondenheid, als nieuwe 
mensen levend vanuit de bevrij-
dende liefde van God onze Heer. 
De kerkdienst vormt daarbij het 
hart van de zondag. Liederen, 
gebeden, het lezen van de Bijbel 
en het luisteren naar een preek 
bieden houvast in een wereld die 
constant verandert. Het is geen 

show, maar een samenzijn. Een 
moment waarin de eeuwigheid 
even het tijdelijke raakt, waarin je 
stilstaat bij vragen die je doorde-
weeks makkelijk overslaat: Wie 
ben ik? Wat geeft mijn leven bete-
kenis? Voor wie leef ik eigenlijk?

Moment waarin 
de eeuwigheid het 

tijdelijke raakt

Oefening in anders leven
Daarnaast is de zondag ook een 
oefening in anders leven. Waar 
zes dagen in het teken staan 
van werken, regelen, presteren, 
nodigt de zondag uit tot rust. 
Niet omdat je moe bent, maar 
omdat rust een levenshouding is. 
Het is een dag om te wandelen, 
te bidden, te lachen aan tafel, 
misschien zelfs even te vervelen – 
zonder schuldgevoel.

Voor christenen is het vieren van 
de zondag een daad van geloof, 
maar ook van verzet. Verzet tegen  
de klok die altijd tikt. Tegen de 
stem die zegt dat je pas meetelt 
als je productief bent. Zondag 
zegt: je mag er zijn, ook als je 
niets doet. Juist dan.

Misschien is dat wel de kracht 
van de zondag: ze herinnert ons 
eraan dat we gemaakt zijn voor 
gemeenschap, voor liefde, voor 
genade. En dat er, ondanks alles, 
altijd weer een nieuwe dag  
begint – met licht, hoop en  
ruimte om op adem te komen.
Eén dag in de week als geschenk 
van onze Schepper om in alle 
rust in verbinding te komen met 
Hem en met elkaar.

•	 Willem van Rumpt 

KiZ-REDACTEUR

Kliederkerk  
op 25 mei
Laagdrempelige  
viering voor kinderen 

in de basisschoolleef-
tijd, samen met hun ouders, opa’s en 
oma’s, broers en zussen. Vertellen, 
zingen en ontdekken over de ‘Storm 
op het meer’. Welkom op zondag 
25 mei van 15.30-17.30 uur in de 
Chagallruimte van de Ichthuskerk, 
Parkdreef 258. 
	 E kerkelijkwerker@pwzn.nl

16+-kamp  
‘Bevrijdende genade’

Wegwijs voor jongeren 
van 16 tot ongeveer 22 
jaar sluit een mooi en 
goed bezocht seizoen 
af met een paar  
dagen kamp vol gezel-
ligheid, plezier, gebed 
en goede gesprekken. 

Thema ‘Bevrijdende genade’, locatie:  
Heeswijk-Dinther, 28 t/m 
30 mei. Informatie en  
opgeven: scan de qr-code

Romeinenbrief pastoraal
Theologie voor  
Geïnteresseerden biedt 
op 10 en 17 juni van 
10.00-12.30 uur de 

zomercursus ‘Romeinen 
als pastorale brief lezen’ aan.  
Met docent Adri van der Wal,  
Alexanderkerk Rotterdam. 
W tvgrotterdam.nl

Ik had alles op orde – een vaste baan, 
een huis gekocht voor mij en mijn 
dochter – en toch bleef er iets diep 
vanbinnen onvervuld. Een stille leegte 
die niet met bezit of zekerheid te 
stillen was. ‘Oké, God’, zei ik, ‘ik wil 
gewoon de waarheid.’  
Daar waren twee weken aan vooraf 
gegaan waarin dingen gebeurden. 
Een man met flyers in het Stads-
hart zei tegen mij: ‘Jezus houdt  
van je.’ Ik heb in Deventer op een  
katholieke basisschool gezeten toen 
we in Nederland uit Irak aangekomen 
waren als gezin met mijn vader en 
moeder. Maar het christelijk geloof 
kwam van niemand om me heen.  
Ook zag ik een podcast over Jezus. 
Wat een passie, wat een liefde! 
En toen keek ik de drie uur durende 
film ‘Het leven van Jezus’, volgens het 
Evangelie van Johannes. Wat er toen 
gebeurde, kan ik niet uitleggen met 
gewone woorden. Het was alsof mijn 
hart werd opengebroken. Alles wat 
vastzat begon te stromen, alles wat 
gesloten was werd geopend. Zijn aan-
wezigheid vulde de ruimte – en mij. 

Na die bijzondere avond, waarin 
Jezus mijn hart raakte, wist ik één 
ding zeker: ik móest naar een kerk. 
De dag erop, dinsdag 9 januari, ben 
ik gaan googelen. De Oude Kerk bleek 
open en ik ging erheen, mijn intuïtie 

volgend. Ik mocht de kerkzaal binnen 
en bladerde in de grote bijbel voorin 
de kerk. Degene die mij binnenliet zei: 
‘Het klinkt alsof je bent geroepen.’ 
Ik kreeg een bijbel mee en de zondag 
erna ben ik naar de kerkdienst geko-
men. Het voelde meteen als thuis.  
Ik begon te bidden. Vurig. Hunkerend. 
Ik wilde vrede – échte vrede – in mijn 
hart. Ik vroeg en ontving direct. 

Ik begon te lezen in Genesis en 
ging gretig door naar het Nieuwe 
Testament. Mijn ziel was hongerig, 
dorstig naar waarheid. Het was de 
beste keus van mijn leven. In april 
2024 heb ik belijdenis gedaan 
en ben gedoopt, samen met mijn 
dochter. Dat is dankzij de Heilige 
Geest die in mij werkt. Ik voel Hem 
ook best wel goed. Hij wil bevriend 
met je zijn en uitgenodigd worden, 
elke keer als je de Bijbel open doet. 
Zoals ook koning Salomo God niet 
om rijkdom of andere dingen vroeg, 
maar om wijsheid en inzicht. 

Toen ik de film net had gezien  
en met Jezus in aanraking ben  
gekomen, was ik gewoon verliefd. Nu 
is dat liefde geworden, echte liefde. 
Zoals in Romeinen 8:28 staat: 

En wij weten dat  
voor wie God liefhebben,  
alle dingen meewerken ten goede. 

‘Ja, ik geloof!’ Talan: ‘God is de beste keus van mijn leven’
Mijn hele leven heb ik naar de waarheid gezocht.  
Ik was moslim maar voelde er niets bij. Ik deed de ramadan  

en las soera’s in de Koran, maar mijn hart bleef stil. De woorden  
bereikten mij niet. Er kwam geen vrede. Geen leven. Ik heb verder 
gezocht, ook in mediteren. Dat geeft wel rust, maar de last ligt  
bij jou: als je moe bent, moet je kracht zien te vinden in jezelf.  
Tot het Oud en Nieuw werd, december 2023.

Op de dag van het Pinkster
feest in Handelingen 2  
kwamen na de preek van de 
apostel Petrus drieduizend 
mensen tot geloof in Jezus, 
de Zoon van God, en lieten 
zich dopen. Het afgelopen 
jaar ontmoette ik twee  
mensen die op een radicale 
manier tot geloof zijn  
gekomen. Vorig jaar zondag 
21 april, kort na Pasen, werd 
Talan GafoorTalan Gafoor (38) samen met 
haar dochter Selina (nu 11)  
in de Oude Kerk op haar  
jawoord gedoopt in de naam 
van de Vader, de Zoon en  
de Heilige Geest. 
Op Paaszondag 20 april dit  
jaar werd Nikunj BhallaNikunj Bhalla (20) 
gedoopt in de Morgenster- 
kerk, na zijn bevestigende  
belijdeniswoord ‘Ja!’. 
Dit zijn hun getuigenissen. 
•	 Marieke van der Giessen-van Velzen

KiZ-REDACTEUR 

Nikunj: ‘Jezus gaf mij Zijn hand en Hij hield mij vast’
Vorig jaar, in de maand juni, had ik een duistere droom.  
Een zwarte gedaante trok mij mee, uit mijn deken en uit mijn  

bed. Ik wist dat ik in een nachtmerrie was, maar gedurende de hele 
droom kon ik niet wakker worden. Uiteindelijk schreeuwde ik: ‘Jezus!’  
en binnen een seconde werd ik verlost en was ik vrij. 

Ik was opgelucht, maar ook ontzet-
tend verdrietig. Ik zag Jezus als mijn 
redding, mijn Redder, maar ik wist 
vrijwel niks over Hem en dat komt 
doordat ik van huis uit ben opge-
voed met het hindoegeloof. Tot mijn 
twaalfde ging ik daarin mee, maar 
toen ik ouder werd merkte ik geen 
verbondenheid met die goden. 
In de maand juli besloot ik een bijbel 
te kopen in de Ichthusboekhandel 
en daar gaf een medewerkster aan 
mij de krant, Kerk in Zoetermeer, 
met daarin een aantal protestantse 
kerken. Ik zocht filmpjes op YouTube 
over het kruis en de betekenis van 
Jezus’ dood. Daarnaast keek ik  
pastorale video’s en informele vlogs, 
om de nodige kennis te krijgen. 
Ik heb in de maand juli nog hard  
geprobeerd om Jezus uit mijn hoofd 
te halen, maar dat lukte niet. Het 
was namelijk zo dat God mij te  
machtig was en mij niet wou loslaten.
In september fietste ik voor het 
eerst naar een kerk, het was de 
Oude Kerk. Met mijn hele hart wist 
ik dat ik moest gaan, maar alles 
was erg nieuw voor mij. Ik kwam met 
mensen in gesprek en dat was het 
begin van mijn verdere verdieping 
en kennis over de drie-eenheid God, 
Jezus en de Heilige Geest. 

Ik wilde mij laten dopen en door de 
geloofsgesprekken met ds. Van den 
Berg ben ik ook verder gaan kijken: 

welke kerk past bij mij? In december 
was ik in de Oosterkerk, ik kwam in 
contact met leeftijdsgenoten, en in 
januari ging ik naar de Morgenster-
kerk. Daar merkte ik veel verbonden-
heid. In de preken kwam de verbinding 
verticaal tussen God en mijzelf bij mij 
binnen. Die zegen heb ik heel erg  
ervaren. Ook de tweede dienst op 
zondag doet mij veel goed, voor ver-
dieping en het gevoed blijven worden. 
En ik vind het fijn dat de kerk dicht bij 
mijn eigen woonwijk Meerzicht is. 
Begin februari kon ik aanschuiven in 
de belijdenisgroep bij ds. Molenaar. 
Ja, ik heb snel geleerd, in korte tijd, 
door de Heilige Geest. Die heeft mij 
bij de hand genomen. 

Nu met Pasen deed ik belijdenis  
en ben ik gedoopt: om één met 
Christus te zijn, vanbinnen en  
vanbuiten. Dat verbond met Hem 
wil ik uitstralen. Ik wil op Christus 
lijken, zo liefdevol en aardig zijn als 
Hij, en volharden in het geloof. 
De bijbeltekst die ik meekreeg  
is uit 2 Korinthe 5:17: 

Daarom, als iemand in Christus 
is, is hij een nieuwe schepping:  
het oude is voorbijgegaan,  
zie, alles is nieuw geworden. 

Zo voel ik mij nu: een nieuwgeboren 
mens. Met een Vader die voor mij 
zorgt en met Jezus door Wie ik me 
wil laten leiden in mijn leven.  
In vertrouwen en tot Zijn eer.

Ik voel me beschermd en altijd veilig. 
Gebed is voor mij als ademhalen 
geworden. Elke dag ben ik dankbaar, 
samen met mijn dochter Selina. 
God wil je leiden en zorgt  
voor balans en evenwicht,  
Hij zegt: ‘Vertrouw op Mij!’

Alle activiteiten in de kerken 
zijn op datum en met korte  
toelichting te vinden in de  
volledige Uitgelicht-agenda  
op www.kerkinzoetermeer.nl
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OPEN KERK
Open Lichtzijde
	 Elke ma en do van 

14.00-15.30 uur 
	 Broekwegzijde 196 

Open Kompas
	 Elke di en wo van  

10.00-12.00 uur met ook  
Nederlands Babbelen. 

	 Piet Heinplein 13 

Open Oosterkerk
	 Elke di 13.00-16.00 uur  

Oosterheemplein 320
	 E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Oude Kerk
	 Elke vrij 14.00-15.30 uur
	 Dorpsstraat 59 

KERK & STAD

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

SCHRIJFMOMENTEN 

Schrijven voor gevangenen 
Elke eerste dinsdag voor gevangenen 
in binnen- en buitenland.  
	 dinsdag 3 juni, 10.00 uur,  

De Doortocht, Hekbootkade 60  
E l.veersma@hotmail.com

 
BUURTMAALTIJDEN

Ichthuskerk
	 27 mei, 18.00 uur; graag  

aanmelden E maaltijden@pwzn.nl 
T 06-5359 9999 

De Pelgrim
	 2 juni, 18.00 uur; graag opgeven  

E info@depelgrimzoetermeer.nl  
T 06-2497 5092; vrijwillige bijdrage

Morgensterkerk
	 5 juni, 17.30 uur; graag opgeven  

T 079-316 99 22 b.g.g. 079-785 03 53 
E welkom@morgenstergemeente.nl

INLOOP
Inloop De Herberg
Elke dinsdag welkom 
tussen 10.00 en 12.00 uur 
in De Herberg naast de Oude  
Kerk, Dorpsstraat 59.  
	 T 06-5420 2673  

E tooshagers@gmail.com  
W oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt 
Elke dinsdag van 
13.00-15.00 uur. Welkom!
	 César Franckrode 60  

T 06-5321 2273  
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus
Elke woensdag welkom
van 10.00-12.00 uur. 
	 Thea Streef T 06-2095 7228 en 

Jenny van den Berg T 079-351 22 40

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
Elke donderdag welkom  
van 10.00-12.00 uur in De Oase.
	 Kerkenbos 8  

E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen
Elke vrijdag in  
De Regenboog  
van 10.00-13.00 uur.
•	Middagpauzedienst  
	 van 11.30-12.00 uur
•	Elke vierde vrijdag maaltijd:  
	 welkom vanaf 11.30 uur;  
	 graag de week ervoor opgeven. 
	 Nathaliegang 283 T (079) 361 33 65 

E wil.bettenhaussen@gmail.com 
W pwzz.nl

Inloop Morgensterkerk
Eén keer in de maand op 
woensdagmorgen  
ontmoeting, gezelligheid  
en creatief bezigzijn.
	 14 mei, 10.00 uur  

E inloop@morgenstergemeente.nl  
T 06-1492 1195

GEBEDSMOMENTEN
Oude Kerk 
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur  
in de consistorie. 
	 E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk
Elke twee weken op woensdag. 
	 14 en 28 mei, 11 en 25 juni 19.00-

19.55 uur, Oosterheemplein 320  
E p.j.vandaalen@casema.nl 

Ichthuskerk
Maandelijks op dinsdag  
om 20.00 uur bij iemand thuis.  
Elke zondag van 9.15-9.30 uur  
in de Ichthuskerk. 
	 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer 
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
	 De Uitkijk, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag,  
10.00-10.30 uur, nabij Dobbe-eiland.
	 E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor  
het Midden-Oosten
Eendrachtig bidden in Nederland, 
Israël en de Arabische landen. 
	 elke tweede zondagavond,  

Ies Roos (Baptistengemeente)  
T 06-1662 9726 Zie ook  
Near East Ministry op  
www.de-nem.nl

Women for women  
Zoetermeer
Vrouwengebedsgroep voor meisjes  
en vrouwen onder vervolgde  
christenen. 
	 maandelijks op woensdagmorgen  

E roelie.vanderlinden@gmail.com

Morgensterfair voor het goede doel

IN GESPREK MET ...

DE PELGRIM		
Kerkenbos 8, pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl W depelgrimzoetermeer.nl

Ochtendgebed en ontbijt
	 elke ma t/m do, 7.30 en 8.00 

uur ontbijt in basisschool  
De Regenboog, Kerkenbos 12

Emmaüswandeling
	 elke vrijdag, 10.30-12.00 uur,  

verzamelen Balijhoeve,  
Kurkhout 100

Pelgrimviering
	 zondag 11 mei en 8 juni,  

10.00 uur, locatie volgt

Langeafstandswandeling
	 11 mei en 8 juni, 11.30 uur,  

vertrek vanaf De Oase, € 10 

Crea-middag
	 20 mei, 3 en 17 juni,  

13.30 uur in De Oase,  
Kerkenbos 8; € 5 per keer 

Taizéviering
	 25 mei en 20 juni,  

19.30-21.00 uur,  
Moeder Teresakerk

Workshop gezond  
en goedkoop
	 2 juni, 16.00-18.00 uur,  

aansluitend maaltijd, € 2 

Ontmoetingsmaaltijd
	 2 juni, 18.00 uur, graag opgeven, 

vrijwillige bijdrage is welkom

Pelgrimage 2025
Van 28 mei tot 1 juni, het Hemelvaartweekend, 
gaan we pelgrimerend onderweg naar de  
Pioniersplek Nijkleaster in het Friese Jorwerd. 
We starten in Meppel. We verzamelen daar op 
woensdagavond de 28e. Op donderdag 29 mei  
lopen we van Meppel naar Steenwijk.  
Daarna naar Heerenveen en via Akkrum komen 
we dan op zondagmiddag in Jorwerd aan. 
Pelgrimeren is op weg gaan en je laten leiden door 
de weg die je gaat, letterlijk en figuurlijk. Onderweg 
kom je op bijzondere plekken, heb je bijzondere erva-
ringen en ontmoetingen. Onderweg ontdek je wat je 
nodig hebt in het leven van alledag. Kijk je uit naar 
je bestemming. We gaan met 14 mensen op pad! 

Op vrijdag 9 mei, daags voor moederdag op 11 mei, vindt van 15.00 tot 22.00 uur de jaarlijkse 
Morgensterfair plaats. Twee enthousiaste leden uit het organisatieteam, Barend Koren –  
al jarenlang de ‘rad-draaiende’ kracht achter de fair – en Sandra Koren, vertellen erover.

‘De Morgensterfair wordt al meer dan 45 jaar  
gehouden. We zijn destijds begonnen als bazaar, 
maar die is uitgegroeid tot een gezellig evenement 
vanuit de Hervormde Morgenstergemeente.
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!  
De fair vindt plaats in de Morgensterkerk,  
Nassaulaan 1, en daar omheen. Er is van alles te 
beleven. Het organisatieteam (zie foto) heeft er 
weer zin om met de talloze vrijwilligers er een  
actieve en gezellige dag van te maken!‘ 

Een greep uit de activiteiten:
•	 bloemen-en plantenmarkt  

(altijd handig met Moederdag in aantocht)
•	 kramen met kaarten, stroopwafels,  

echte Zeeuwse bolussen, wijn, nootjes en snoep
•	 professionele patatkraam  

(we schillen de aardappels zelf!)
•	 verse aardbeien met slagroom, ijs en popcorn
•	 springkussen voor de kinderen
•	 rad van avontuur met mooie prijzen en grabbelton
•	 schminken van 15.30 tot 17.30 uur
•	 (kleine) parkeerdeuk uit uw auto laten verwijderen 

(van te voren aanmelden met foto via  
fair@morgenstergemeente.nl): slechts € 50,  
tweede deukje € 25, en vol=vol.

‘Maar er is nog veel meer … Kom gezellig langs 
voor een heerlijke hap, een draai aan het rad, een 
knuffel op de mini-boerderij, kom naar de fair op  
9 mei!’

De opbrengst van de Morgensterfair gaat naar de 
Jethrocamping (zie het interview op pagina 8 in 
deze Kerk in Zoetermeer) en er wordt een bijdrage 
gegeven voor een nieuwe autobus voor de zon-
dagsschool in Suriname. Ook het eigen jeugdwerk 
krijgt een deel van de opbrengst.

• Jan Blankespoor

KiZ-REDACTEUR

20 JUNI – 21 JUNI 

Interkerkelijke Nacht van  
Gebed voor vervolgde christenen
Al heel veel jaren wordt de zondag van de vervolgde  
christenen, dit jaar 14 juni, door de stichting Open Doors  
gefaciliteerd in Nederland en België. De vrijdag en zaterdag 
direct daarna wordt op vele plaatsen in Nederland en België  
de ‘Nacht van Gebed’ georganiseerd. Er wordt gezorgd voor 
filmpjes die de noden van onze broeders en zusters heel  
dichtbij brengen en ook is er een boekje met gebedspunten  
en extra informatie. 

Taizéreis 20-27 juli
Ook dit jaar organiseren we weer een 
jongerenreis naar Taizé: van 20-27 juli.  
Het maakt niet uit van welke geloofs-
richting je bent, iedereen is van harte 
welkom! Als je interesse hebt om 
mee te gaan, meld je dan nu aan!  
De reis is bedoeld voor jongeren van 
18 t/m 35 jaar! 
	 vertrek vanuit De Oase,  

kosten afhankelijk van leeftijd  
en soort verblijf: rond de € 300  
(bijdrage naar draagkracht!)  
E info@depelgrimzoetermeer.nl  
T 06-2497 5092

Ieder jaar komt Open Doors uit 
met de ranglijst van landen waar 
onze broeders en zusters niet in 
rust en vrijheid hun geloof kun-
nen belijden. Weer is hun aantal 
toegenomen: tot ongeveer 380 
miljoen. Hebben wij een idee wat 
het geloof hun kost? Maar ook 
hoe standvastig ze zijn? 

In de nacht hebben ze het vaak 
het moeilijkst, daarom één keer 
per jaar de Nacht van Gebed.  
Samen naar hun getuigenissen 
luisteren geeft verbondenheid. 
Ook voelen we dat het ons iets 
kost om voor hen te bidden juist  
in de nacht. Hun getuigenissen 
worden als de zuurstof in ons 
bloed, dat houdt ons geloof levend. 

De Nacht van Gebed is verdeeld 
in blokken, met korte pauzes.  
Per land wordt een film vertoond 
en zijn er gebeds- en dankpunten.  
Je kunt samen of alleen bidden 
en danken of gewoon stil zijn.  
Tussendoor is er zang en muziek.
Op elk moment van de nacht  
kun je binnenlopen of weggaan.  

Ik hoop velen uit de verschillende 
kerken en geloofsgemeenschappen 
in Zoetermeer te ontmoeten de 
nacht door.

	 20 juni 22.00 uur t/m 21 juni 6.00 uur

	 locatie: Oosterkerk; contact  

E p.j.van.daalen@casema.nl

•	 Piet van Daalen 

AMBASSADEUR OPEN DOORS 

	
PERRON OOSTERHEEM 

Oosterheemplein 320, Contactpersoon: 
André Bos T 06-1398 4223  
E andre.bos@festo.com 
W perronoosterheem.nl

Perronmeetings
	 Zie pagina 4 van deze krant.

Fitte Fifty’s
	 elke maandag, 10.00 uur, 

start Oosterkerk 

Breiclub
	 elke twee weken, 12 en 26 mei,  

23 juni (niet op 9 juni Tweede  
Pinksterdag) 14.00-16.00 uur; € 1;  
E tanniejorna@gmail.com

Inloop 
	 elke dinsdag, 13.00-16.00 uur  

E p.j.van.daalen@casema.nl

Ontmoetingslunch
	 elke woensdag, 12.30 uur,  

Fred Cammeraat T 06-2304 4470

Crea Club
	 elke donderdag, 14.00-16.00 uur 

Wandelclub 
	 elke vrijdag, 10.00 uur,  

start bij Enjoy Life

Inloop bij Middin
	 elke vrijdag,  

10.00-12.00 uur,  
Schiebroekstraat 1

ACTUEEL: 

Lezing over  
‘levenstestament’

Ziekte of een overlijden kan je 
leven ineens een andere wending 
geven. Vaak is dat aanleiding 
voor veel vragen. Hoe zorg ik 
ervoor dat partner en/of kinderen 
niet in de problemen komen,  
is zo'n vraag. Een actueel testa-
ment en levenstestament kunnen 
mogelijke pijn niet wegnemen, 
maar kunnen je naasten wel veel 
problemen besparen.
De Evangelische Gemeente  
Parousia organiseert een lezing 
over dit belangrijke onderwerp.  
Erfrechtspecialist Marco Drie
sprong van Erfrechtplan legt deze, 
soms ingewikkelde, materie in 
heldere bewoordingen uit.  
Voor iedere belangstellende. 
	 26 mei, 20.00 uur, Parousia-gebouw 

De Uitkijk, Wattstraat 64 
E annemarie@fernhoutselect.nl
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KERK CULTUREEL

CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

KUNST IN DE KERK

OUDE KERK
Lunchpauzeconcerten
	 7 mei	 David van Ooijen – luit
	 14 mei	 Caprice des Deux: Ruud Raike – saxofoon & Jaap Brackman – vleugel 
	 21 mei	 Carla Bos – harp 
	 28 mei	 Ensemble Rossignol: Alice Gort-Awitynk – zang en blokfluiten & 
		  Elly van Munster – gitaar 
	 4 juni	 Geurt van Lagen – orgel 
	 11 juni	 André Teixeira – piano
	 18 juni	 Veldtbergen Trio: Henk Veldt – hoorn, Nicole van Jaarsveld – klarinet, 	
		  Angélique Heemsbergen – piano
	 25 juni	 Fernando Riscado Cordas – gitaar  
	 2 juli 	Pieter Jan Belder – klavecimbel & Rie Kimura – viool
	 12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, deurcollecte W herbergoudekerk.nl

Slotconcert Cantate Deo
De Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Cantate Deo zingt op zaterdag
middag 24 mei ‘Finale met muzikale parels’. Een slotconcert met een weemoedig 
randje, omdat het koor wordt opgeheven. Het programma biedt een muzikale 
terugblik met hoogtepunten uit 67 mooie en muzikale jaren waarin Cantate Deo, 
als enige oratoriumkoor in Zoetermeer, tal van klassieke oratoria, geestelijke en 
eigentijdse muziek mocht uitvoeren. Met sopraan Donij van Doorn, alt Martine 
Straesser, tenor Thomas de Bruyn, bas Pieter Hendriks, begeleidingsorkest RBO 
Sinfonia en teksten door Margriet van Strijen. De algehele leiding is in handen 
van dirigent Pity Falkena. 
	 24 mei, 15.00 uur, Dorpsstraat 59; kaarten € 25 (incl. boekje en koffie/thee) 

via leden, 079-341 44 30 of info@covcantatedeo.nl

Cantatedienst ‘Hemelvaartsoratorium’ 
Op de zondag voor Hemelvaartsdag klinkt in de Oude Kerk het 
Hemelvaartsoratorium ‘Lobet Gott in seinen Reichen’ (BWV 
11) van J.S. Bach. De tenor zingt als evangelist de Bijbelse 
passages van het Hemelvaartsverhaal, afgewisseld met solo-
stukken door sopraan, alt en bas; het koor zingt een koraal en 
het begin- en slotkoor. Muzikale medewerking is er van het 
Projectkoor Oude Kerk, orkest Ars Musica en vocale solisten, 
onder leiding van dirigent Arjen Uitbeijerse. Organist Geurt 
van Lagen bespeelt het Lohmanorgel en neemt de continuo-partij voor zijn 
rekening. Liturg is ds. Pieter Baas van de Oosterkerk. 
	 25 mei, 18.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59  

W oudekerkgemeente.nl voor beelduitzending en liturgie 

Carillonconcert
  7 juni – Blues vanaf de toren
	 12.00-13.00 uur, te beluisteren in Dorpsstraat  

en Wilhelminapark W herbergoudekerk.nl

HET LOHMANORGEL SCHOON!
Tweede benefietconcert 14 juni 
Het grote Lohmanorgel in de Oude Kerk van Zoetermeer 
heeft groot onderhoud nodig. Daarom een tweede benefiet-
concert in de serie ‘Het Lohmanorgel schoon!’ op zaterdag 
14 juni om 15.30 uur, door Geurt van Lagen en Ronald de 
Jong. In dit dubbelconcert klinken orgelwerken van Bach, 
Brahms, Reger en De Jong. Na afloop is er ontmoeting in  
De Herberg, een hapje en een drankje en verkoop van 

crea-artikelen en sieraden. Ook hiervan is de opbrengst voor het Lohmanorgel.
	 14 juni, 15.30 uur, Oude Kerk, Dorpsstraat 59, deurcollecte voor groot 

onderhoud Lohmanorgel W oudekerkgemeente.nl (beelduitzending)  
W herbergoudekerk.nl (programma) 

OOSTERKERK
Na-de-lunchconcerten
13 mei	 Ronald de Jong met diverse orgels 
10 juni	 Duo Flores met zang door Lisa Korthals Altes 
	 elke tweede dinsdag, 13.30-14.15 uur, Oosterheemplein 320 
	 E podium320@gmail.com

DE REGENBOOG
Regenboogmuziek met violiste Hawych Elders
Laat u verrassen door het virtuoze en gepassioneerde spel  
van topvioliste Hawych Elders, die ook buiten ons land al een 
grote carrière heeft. Op woensdagavond 14 mei speelt zij in  
De Regenboog werken van o.a. Bach, Debussy en Saint-Saëns.
	 14 mei, 20.15 uur, Nathaliegang 263; € 16,50 / tot 25 jaar € 5 

/ Zoetermeerpas gratis; info en reserveren W regenboogmuziek.nl

Regenboogmuziek  
met pianist Abel Hox
Abel Hox speelt al piano sinds zijn achtste, geeft 
concerten in binnen- en buitenland en volgde  
masterclasses bij beroemde musici als Ronald 
Brautigam en Richard Egarr. Woensdagavond  

4 juni speelt hij werken van Brahms, Beethoven en Prokofjev.
	 4 juni, 20.15 uur, Nathaliegang 263; € 16,50 / tot 25 jaar € 5 /  

Zoetermeerpas gratis; info en reserveren W regenboogmuziek.nl

 

BBeenneefifieettccoonncceerrtt   
Groot onderhoud Lohmanorgel 

 

 
 

DDuubbbbeellccoonncceerrtt   

GGeeuurrtt  vvaann  LLaaggeenn  &&  RRoonnaalldd  ddee  JJoonngg   

orgelwerken van Bach, Brahms, Reger en De Jong 

 

zaterdag 14 juni 2025 | 15:30 

Oude Kerk | Dorpsstraat 59 | Zoetermeer 

toegang vrij | collecte na afloop 

 

 
 
 
 

www.oudekerkgemeente.nl 

 
 

SLOTCONCERT NA 67 JAAR

Cantate Deo zingt: 
'Finale met muzikale parels'
Zeg je ‘Zoetermeer oratoriumkoor’ dan zeg je ‘Cantate Deo’. Zonder meer een begrip!  
Het koor is opgericht op 12 maart 1958 en het laatste optreden vindt plaats op 24 mei 2025.  
Afscheid nemen doet pijn, maar het bestuur en de leden van Cantate Deo willen het positief  
invullen zodat het een waardevolle herinnering blijft. En herinneringen zijn er, hele mooie!

Uitdagende stukken
Voorzitter Gerard Jansen en 
Marijke Bal, bestuurslid van het 
Cantate Deo, vertellen in grote  
lijnen de geschiedenis van het 
koor en waarom er nu een  
definitief einde komt om als  
Cantate Deo verder te zingen.
Het koor werd opgericht door leden 
van de voormalige Pelgrimskerk, 
toen de Gereformeerde Kerk in 
Zoetermeer. In de oude statuten 
vond Gerard de notitie dat je lid 
moest zijn van deze kerk en een 
speciale commissie beoordeelde 
of je lid kon worden.
Er werd gestart met het zingen 
van kerk- en religieuze liederen.  
Al gauw kwam er een bredere  
invulling van de te zingen muziek 
en Cantate Deo werd een  
oratoriumkoor. En groeide in  
ledenaantal. In de glorierijke  
jaren waren er zo’n 120 leden. 
Gerard en Marijke vertellen dat 
dit duidelijk ook het werk was 
van de dirigent, die na een aantal 
jaren het stokje ter hand had  
genomen: Sander van Marion.  
Hij bracht het koor op hoog niveau  
en stapte met hen iedere keer 
in weer een volgend uitdagend 
muziekstuk. Niet minder impone-
rend waren ook de plaatsen van  
optreden. Zo waren zij het eerste 
koor dat een concert gaf in het 
nieuwe Stadstheater in Zoetermeer.

Reislustig koor
Ook gingen zij op reis, tot over 
de grenzen heen. Deze reizen 
maakte de koorleden tot niet 
alleen zangers, maar vooral ook 
een club die om elkaar gaf. Na 
een repetitie bleef menigeen nog 
een poosje napraten. De reizen 
kwamen voor de eigen rekening 
van de leden. Er was dan ook 
een spaarsysteem om regelmatig 
zo’n reis te ondernemen. 
Hoe geweldig was het om te  
zingen in de Notre-Dame van 
Parijs of in zo’n Londense  
imposante kerk. Menige kerk in 
Europa heeft de deuren geopend 
voor Cantate Deo, om in die  
omgeving mensen te laten  
genieten van hun zang en muziek. 
Ja, want een goede begeleiding 
is natuurlijk ook belangrijk.

Verzorgde outfit
De zang en muziek waren  
indrukwekkend, en ook de outfit 
van het koor. Alle dames in een 
mooie lange jurk. Deze werden 
door koorleden zelf gemaakt of 
iemand maakte de jurk voor een 
ander. Na overleg van patroon en 
stofkeuze kwam er voor ieder
een in dezelfde kleur(en) een 
ensemble. Van de restjes werden 
dassen voor de heren gemaakt 
zodat iedereen toch kon zien dat 
zij ook bij het koor hoorden. Een 
brede glimlach zie ik bij Gerard 
verschijnen ...

Na het vertrek van Sander van 
Marion nam Marco Kalkman het 
dirigentenstokje over. Onder zijn 
leiding werd in 2018 het 60-jarig 
jubileum gevierd met indringend 
en prachtig klinkend werk van 
hedendaagse componisten. 
Intussen werden en waren leden 
ouder geworden en het aantal 
slonk. Dan is het niet meer mo-
gelijk om grote oratoriumwerken 
uit te voeren. Ook financieel was 
dit niet langer haalbaar. 

Muzikale hoogtepunten
Cantate Deo gaat groots afscheid 
nemen. Op zaterdag 24 mei is 
er in de Oude Kerk een optreden 
met veel stukken muziek die zij in 
het verleden vaak hebben  
gezongen bij een concert of  
ander optreden. Het geheel 
wordt aan elkaar gepraat door 
Margriet van Strijen, oud-lid  
en lid van verdienste, en koor en  
orkest treden op onder leiding van 
de huidige dirigent Pity Falkena.
Nog één keer: Cantate Deo op 
24 mei om 15.00 uur in de Oude 
Kerk van Zoetermeer!

• Marjolijn van der Haven-Verweij

KiZ-REDACTEUR 

Chr. Zang- en Oratoriumvereniging  

Cantate Deo 
 

Zaterdag  24 mei  2025  
S L O T C O N C E R T  

Oude Kerk, Dorpsstraat, Zoetermeer Aanvang 15.00 u – kerk open om 14.30 u 
 

 

FFIINNAALLEE
 

uit de 67-jarige geschiedenis van Cantate Deo 
 

Medewerking: Donij van Doorn, sopraan   Martine Straesser, alt Thomas de Bruijn, tenor         Pieter Hendriks, bas Orkest: RBO Sinfonia  Verbindende teksten: Margriet van Strijen 

  

Kaarten (incl. pauzedrankje) à  € 25,-  verkrijgbaar bij de leden en telefonisch  079-3414430  of via email: info@covcantatedeo.nl 

 

 

Cantatedienst 
Himmelfahrts-Oratorium BWV 11  

25 mei 2025 
18.30 uur 
 
 
Projectkoor Oude Kerk 
Arjen Uitbeijerse dirigent 
Geurt van Lagen organist 
ds. Pieter Baas liturg 

‘Troost’ in De Regenboog

Tot en met  
Pinksteren hangt 
er in de kerkzaal 
van De Regen-
boog een indrin-
gend kunstwerk 
van Ronald de 
Jong met de titel 
‘Troost’. Het is 
zogenaamd  
‘Artwork’ –  
digitale kunst 
afgedrukt op 

canvas, gemaakt voor de expositie vorig 
jaar van het tweejaarlijkse Feest van de 
Geest waarbij kerk, kunst en publiek elkaar 
ontmoeten. De wenende engel, de troos-
tende hand die alles ondersteunt en de duif 
als symbool van Pinksteren, samen met de 
bloemstengel als teken van hoop en twee 
roofdieren die vredig de wacht houden, 
spreken tot de verbeelding. 
	 De Regenboog, Nathaliegang 263 W pwzz.nl

Dubbele kunst in Herberg Oude Kerk

In mei en juni hangt er in de Herberg-zaal Oude Kerk werk 
van twee Zoetermeerse kunstenaressen. De schilderijen  
van Liesbeth Breugem, veelal met acrylverf, ademen troost, 
ontferming en mededogen. Vleugels in ‘Gedragen door de 
wind’ weerspiegelen vrijheid en het ergens bovenuit stijgen: 
‘gedragen door Gods Geest en de kracht van Zijn liefde’. 
Leven in overgave en vertrouwen op God brengt vrijheid. 
Nelleke Tak maakt kleurrijke schilderingen, op gevoel en  
zoekend naar complementaire balans. ‘De bruiloft van Kana’ 
is geschilderd in een verlangen naar vreugde, verbeeld  
in veel verschillende kruiken waarin water wijn wordt  
(Johannes 2:1-12). Het is ook een toekomstperspectief:  
‘Wie Hem verwachten zullen eeuwige vreugde vinden’,  
als de bruiloft van het Lam aanbreekt. Maar vandaag  
begint het al, als we Jezus gaan volgen.
	 Te bezichtigen op dinsdagmorgen, vrijdagmiddag, rond Lunchpauze

concerten op woensdag en elke zondagmorgen na de kerkdienst, 
Herberg-ontmoetingszaal, Dorpsstraat 59 W herbergoudekerk.nl  
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PERSPECTIEF
In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van  
Taizé ‘Elke dag de Bijbel open’, en voorzien van een 
kunstafbeelding.  

DIENEN & DELEN 

UITGELEZEN
In deze 9e jaargang van Kerk in Zoetermeer worden de boekrecensies in de rubriek UITGELEZEN 

opnieuw verzorgd door leden van leesclubs en leeskringen in Zoetermeer. 

Een les in moed

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

Jan Brokken, 
‘De rechtvaardigen’, 

Atlas Contact, € 22,50

Leven en vreugde voor Jeruzalem

Want zie, 
Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen  
niet meer opkomen in het hart. Maar wees vrolijk en verheug 

u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep 
Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 

Jesaja 65:17-18

Uit de teksten waaruit ik in het Taizé-leesrooster van deze maand 
mocht kiezen, trof mij de bovenstaande: vanwege de vermelding  
van ‘Jeruzalem en zijn volk’ als adres van blijdschap gezonden  

vanuit de hemel. Ik behoor namelijk tot de zogenaamde ‘Israël-fanboys’.  
Dat zijn mensen, gelovigen en niet-gelovigen, die vinden dat Israël alle  
recht van bestaan heeft, niet meer en niet minder dan dat. 
In onze tijd is deze idee omstreden geworden, of lijkt dit te zijn door een  
kleine doch zeer gemotiveerde groep gemaskerde vernielers en schreeuwers 
op universiteiten, stations en de Dam onder het etiket ‘vrijheid van  
meningsuiting’. Recentelijk klonk ‘Dood aan Israël’ en dat mocht na een 
spoedrechtszaak geen groepsbelediging genoemd worden. 

Wat raakt mij nu in bovenstaande tekst in Nederland 2025? Dat ‘Dood aan 
Israël’ nog zo dreigend mag klinken, maar dat de Eeuwige, de God van Israël, 
uiteindelijk zijn plan zal volvoeren: leven en vreugde voor Jeruzalem! 
Deze ‘eschatologische tekst’ – over hoe het uiteindelijk zal zijn in Gods  
wereld – toepassen op de kerk of op de hele schepping, lijkt me gevaarlijke 
vervangingstheologie (= de kerk is in de plaats van Israël gekomen) of de 
nieuwe variant ‘verbredingstheologie’ (= alle volken worden Gods volk). 
Teksten kunnen veel betekenen. ‘De Tora heeft 70 gezichten’ zegt de Joodse  
traditie, maar de oorspronkelijke betekenis uitwissen kan nooit de bedoeling zijn. 

Intussen leven wij in de turbulentie van de in de tekst ook genoemde ‘vorige 
dingen’ uit Jesaja 64 tot in onze tijd ... Hoe nodig hebben we daarin het  
visioen waarop alles uit zal lopen! 

• ds. Ard van den Berg

AMBULANT PREDIKANT OUDE KERK

VR. 9 MEI 2 Korintiërs 7:1-7
Van buitenaf werden we belaagd door 
ruzies, van binnenuit door zorgen. Maar 
God geeft moed aan wie terneergeslagen 
is, en heeft ook ons moed gegeven.

ZA. 10 MEI Jesaja 65:17-18
De Heer zegt: Zie, ik schep een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde. Er zal alleen 
maar blijdschap zijn om wat ik schep.  
Ik schenk mijn volk vreugde.

ZON. 11 MEI Johannes 10:22-30
Jezus zegt: Mijn schapen luisteren naar 
mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.  
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit 
verloren gaan en niemand zal ze uit mijn 
hand roven.

MA. 12 MEI Sirach 2:1-11
Als je de Heer wilt dienen, bereid je dan 
voor op beproevingen. Houd het rechte 
spoor en word niet ongeduldig in tijden van 
tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast 
en laat hem niet los.

DI. 13 MEI Psalm 42
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig 
in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik 
hem weer loven, mijn God die mij ziet en 
redt.

WO. 14 MEI 2 Timoteüs 2:22-26
Een dienaar van de Heer moet geen ruzie 
maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; 
hij moet een verdraagzaam mens zijn.

DO. 15 MEI Job 19:23-27
Ik weet dat mijn redder leeft.

VR. 16 MEI Romeinen 12:14-18,21
Vergeld geen kwaad met kwaad, maar 
probeer voor alle mensen het goede te 
doen. Leef, voorzover het in uw macht ligt, 
met alle mensen in vrede.

ZA. 17 MEI Marcus 4:26-32
Jezus zegt: Het koninkrijk van God is als 
een zaadje van de mosterdplant, het  
kleinste van alle zaden. Maar als het na  
het zaaien opschiet, wordt het het grootste 
van alle planten.

ZON. 18 MEI Openbaring 21:1-7
God zal bij de mensen wonen. Zij zullen 
zijn volken zijn en God zelf zal als hun God 
bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen 
wissen.

MA. 19 MEI Psalm 145
Allen zien hoopvol naar u uit, Heer. Gul is 
uw hand geopend, u vervult het verlangen 
van alles wat leeft.

Jan Brokken doet met dit boek veel recht aan de  
oorlogshelden die eerst niet of later op geringe  
wijze worden erkend. Hoofdpersoon Jan Zwartendijk  

werkt voor Philips in Litouwen. Als de oorlog uitbreekt  
is daar de eerste tijd nog niet veel van te merken.  
Dit verandert als Duitsland Polen heeft bezet en vele  
Joden naar Litouwen vluchten. Brokken beschrijft in  
korte fragmenten de belevenissen van sommige Joden.
Jan wordt vanuit Nederland gebeld of hij consul wil  
worden in de stad Kausas. Hij helpt daar Joden met  
uitreisdocumenten. Met de Trans Siberië Express kunnen 
zij via Japan naar onder meer Curaçao en over de hele 
wereld. In korte tijd schrijft hij koortsachtig duizenden visa 
uit, evenals de Japanse consul Chiane Sugihare een paar 
straten verderop. Alles met de hand. Verteld wordt dat hun 
echtgenotes hun handen moesten massseren, maar of er 
hulp ingeschakeld werd wordt niet vermeld. De lange rijen 
moeten opgevallen zijn. Bekend is dat duizenden gered zijn. 
Lange tijd bleef erkenning achterwege. Jan is teruggegaan 
naar Nederland, waar zijn vrouw en kinderen al eerder 
naartoe gegaan waren. Na de oorlog leefde hij een  
teruggetrokken leven; ook wel wat verbitterd omdat  

hij volgens de regels dit niet had mogen doen. Ook Chiane 
kreeg geen erkenning. Hij werd eerst zelfs gevangengezet 
en toen hij vrijkwam kreeg hij het laagste baantje wat 
je maar kon bedenken om in levensbehoefte te voorzien. 
Maar toen de mensen die door deze handeling gered  
waren na de oorlog naar voren brachten wie hen daarbij 
geholpen hadden werd Sugihare meteen een volksheld, 
want met hem wilden ze enigszins toch wel hun eigen 
gruweldaden te temperen. Hij kreeg de erkenning van  
Yad Vashem: ‘rechtvaardige onder 
de volken’. Jan heeft dit niet meer  
beleefd. Brokken beschrijft het  
zoals hij alleen dat kan, nagereisd 
en grondig bestudeerd: een tref-
fend beeld in die wanhopige tijd. 

 • Marjolijn van der 

Haven-Verweij

MIDWEEK VOOR GEZINNEN MET (FINANCIËLE) MOEITEN

Jethrocamping:  
‘Heerlijk, even geen zorgen’
De Jethrocamping is gestart vanuit de geloofsovertuiging dat 
we moeten omzien naar de mensen die moeite en armoede  
in het leven hebben. Vele mensen kunnen door (financiële)  
zorgen niet op vakantie. Daarom voor hen het aanbod een 
‘midweek kamperen all inclusive’ op een mooi terrein aan  
de rand van Zoetermeer. 

De camping is een paar jaar  
geleden begonnen zonder naam, 
gewoon als pop-up. ‘Want’, zo 
zeiden de enthousiaste starters, 
‘eerst maar eens kijken of hier 
belangstelling voor is. En of het 
lukt om voldoende vrijwilligers  
te krijgen.’
Na die eerste zomerweken was er 
geen twijfel meer, dus ging men 
verder. Ook al was alles goed 
gegaan, zo’n eerste keer loop je 
tegen veel dingen aan waar je in 
je dagelijkse leven totaal niet bij 
nadenkt. 
Goede raad was welkom en  
verdeling van de taken niet  
minder. In de Bijbel staat dat  
Mozes – in Exodus 18 – zo’n goede 
schoonvader Jethro had die hem 
de raad gaf om de taken te  
verdelen. En met succes! De naam 
Jethrocamping was geboren.

Vier campingweken
Dit jaar is er vier keer een week 
campingvakantie op het Jethro
terrein aan de Achterweg en  
acht kerken zetten de schouders  
eronder om die weken tot een 
succes te maken. Uit al die kerken 
is een team gevormd om het  
gebeuren in grote lijnen uit te 

zetten en weer andere groepen 
samen te stellen die een taak op 
zich nemen. En taken zijn er:  
voor pastoraal begeleiders, 
schoonmakers, koks, ja wat niet. 
Allemaal in het belang van de 
campinggasten. 

En wie zijn die  
campinggasten?
Janetta van den  
Bosch-Voogd vertelt dat 
de IZB helpt om een oproep  
te doen naar mensen die zich  
geen vakantie kunnen veroorloven.  
Ook gaat er een brief met folder 
uit naar kerken en diaconieën 
met de vraag of zij mensen weten 
voor wie zo’n vakantie(mid)week 
belangrijk kan zijn. 
Als de aanmeldingen komen, 
worden de mensen opgebeld  
en is er een kennismaking.  
De gasten wordt verteld wat  
zij zo’n campingweek kunnen 
verwachten en Janetta is een  
van degenen die vraagt of zij  
het zien zitten om te komen. 
Je zou denken: iedereen staat te 
springen om zomaar gratis een 
weekje vakantie te hebben. Ja, 
gelukkig zijn die er, maar veel van 
de gezinnen hebben dagelijks hun 

zorgen en problemen en het liefst 
houden ze dat achter hun eigen 
voordeur. Soms zijn er complexe 
problemen, dat het niet mogelijk 
is zo’n gezin mee te laten doen.

Gebed en zegen nodig 
Als de gasten er zijn, wordt er van 
alles georganiseerd. Hier werken 
niet alleen vrijwilligers van kerken 
aan mee, ook veel ondernemers 
uit Zoetermeer en omstreken  
geven hun medewerking.  
Er worden allerlei uitstapjes  
gedaan, zoals een beautymiddag 
en ergens een lekker ijsje eten. 
Janetta was vorig jaar bijvoorbeeld 
met de vrouwen en moeders  
naar Delft gegaan. Daar hebben 
ze op een terras gezeten en nog 
veel meer, het was een feest.  
Intussen werden hun kinderen 
ook beziggehouden – heerlijk, 
even geen zorgen.
Voor dit gebeuren zijn er veel 
vrijwilligers nodig en natuurlijk 
ook geld. Iedereen kan meedoen. 
Begin met het vouwen van de 
handen, want gebed en zegen 
zijn voor deze mooie weken  
zeker nodig.

•	 Marjolijn van der Haven-Verweij

KiZ-REDACTEUR

Pop-upcampings
Moet je van een minimuminkomen 
rondkomen? Wil jij een (mid)weekje 
genieten zonder zorgen? Schrijf je snel 
in bij de camping van jouw keuze! 
Wel of niet gelovig maakt niets uit, 
iedereen is welkom en deelname 
aan activiteiten is vrijblijvend. 
	 W izb.nl/popupcampings en  

(binnenkort) jethrocamping.nl 

Jelly Pietersma, ‘Het nieuwe Jeruzalem’, www.olivebranch.nl


